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Vandaag raakte bekend dat professor emeritus en kolonel-geneesheer Hugo Kesteloot op 5 oktober is 
overleden. Hugo Kesteloot was buitengewoon hoogleraar cardiologie en epidemiologie, oud-bevelhebber van 

het Militair Hospitaal en Lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.  
Als emeritus bleef hij nog lang wetenschappelijk actief, onder meer met epidemiologisch onderzoek naar de 

voeding. In 2004 veroorzaakte hij ophef met een utilitaristische opvatting over de gezondheidszorg. In de 
financiële krant De Tijd liet hij optekenen: "De ziekteverzekering draagt nu zorg voor ons van de wieg tot het 

graf. Dat moet worden: 'van de wieg tot 85 jaar'. Want elke behandeling boven 85 jaar is uitermate inefficiënt: 
ze kost handenvol geld en draagt nauwelijks bij tot een langere levensduur." En verder: "Een demente die geen 

toekomst meer heeft, kost onze overheid 2.500 euro per maand. Met dat geld kan ik honderd Ugandezen een 
jaar lang school laten lopen en ze daardoor een toekomst bezorgen."  

Op die uitspraken kwamen heel wat verontwaardigde reacties, ook in deze krant. Hugo Kesteloot werd 83 jaar 
– hij raakte niet boven de kaap van 85. Hij vertelde in het zelfde artikel: "Mijn productiefste jaren zijn die na 

mijn vijfenzestigste."  
In 1927, het jaar dat hij werd geboren, werden de meeste mensen zo oud niet. Onze verbeterde 

levensomstandigheden en de vooruitgang van de geneeskunde maken dat heel wat mensen veel langer leven, 
en vaak ook een voldaan leven leiden. De hoop is dat dat zo blijft en dat de maatschappij die inspanning kan 

blijven doen.  
(WCo) 
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GROEN!TEN & FRUIT  
In een verslag van een algemene vergadering lees ik altijd eerst de variapunten. Zij vertolken wat er echt leeft en 

belangrijk is in een vereniging Zo las ik in het laatste verslag van de Wetenschappelijke Vereniging voor 

Vlaamse Huisartsen (WVVH) de volgende twee punten: 1. De federalisering van Volksgezondheid. Moet de 

WVVH een standpunt hierover hebben en welk? 2. Groenten en fruit. Jean-Paul stelt voor om groenten en fruit 

i.p.v. chips en nootjes op de algemene vergadering te laten rondgaan. Dat is natuurlijk een mooi principe maar in 

de praktijk moeilijk haalbaar vanwege te hoge belasting van ons personeel.  
Als je weet dat de Vlaming in snel tempo dikker wordt (vanaf zijn 27 kampt meer dan 40 procent van de 

Vlaamse mannen met overgewicht) kun je je er als wetenschappelijke vereniging niet van afmaken met 'dit is 

natuurlijk een mooi principe'. Is de federalisering van de volksgezondheid overigens wel een mooi principe? Zal 

daardoor een ander beleid gevoerd worden tegen het misbruik van cholesterolverlagende geneesmiddelen? En 

kan er dan meer geld stromen naar boer en tuinder voor het verbouwen van groenten en fruit, al dan niet in de 

bio-industrie?  

Want preventie is de boodschap. Dat zei Hugo Kesteloot al twintig jaar geleden: 'Het verdwijnen van de koe is 

het beste wat ons land zou kunnen overkomen. Koeien zijn er de oorzaak van dat onze voeding te rijk is aan 

verzadigde vetten, en dat komt onze levensverwachting niet ten goede.' En ook nu, anno 2004, zegt hij: 'Ik ben 

een pleitbezorger van preventie, maar voor de individuele arts valt daar geen geld mee te verdienen. Ik zou in het 

beleid meer aandacht besteden aan voeding, en minder geld stoppen in dure apparaten. Ik zou het verbruik van 
groenten en fruit stimuleren.'  

Het is al bijna twintig jaar geleden dat dit thema bij het oudercomité van de eerste freinetschool in Gent op de 

agenda stond: geen frisdrankautomaten of calorierijke zoetig- en zoutigheden, maar groenten en fruit. Ook toen 

vond men dit een te grote belasting voor het personeel, maar zoals het freinetkinderen past zochten ze zelf een 

alternatief: zij richtten een winkeltje op met groenten, fruit en Oxfamproducten.  

In Knack van 26 mei lees ik de Pro&contra-rubriek over 'frisdrank verbieden op school?' Het alternatief van 

groenten en fruit wordt niet vermeld.  

Had ik partijpolitieke ambitie, ik bracht meteen alle democratische partijen samen rond het project: groen! ten 

ampersand fruit. Het fruit komt dan natuurlijk van Haspengouw, waar ik in goed gezelschap ben van Patrick 

Dewael (VLD). Ik lees op zijn website dat hij z'n eigen groenten wil kweken en dat chocolade desserts niet op 

zijn menu staan. En 'voor iedere burger rode bonen op zijn bord' zou een Anseele-variant kunnen worden. Rode 

bonen zijn cholesterolverlagend, een natuurlijk medicijn op het menu, en zij verwijzen naar hét voedsel van de 
derdewereldlanden: meteen is solidariteit geen loze slogan meer.  

En hoe voeren we reclame? Met tekst en uitleg te drukken op de verpakking van de gratis op bus en trein 

uitgedeelde wortelen. Meteen een alternatief voor de Pringle Prints chips!  

Misschien kan dit project het ultieme Blokalternatief vormen, zeker als we zouden meedoen onder het motto: 

stem groen! ten& Turks fruit.  

(Ik neurie de knolraap, lof, schorseneren en prei van Drs P en vergeet even dat Turks fruit net iets te veel 

calorieën en seks bevat. Het leven kan simpel zijn in een variapunt.)  

Marc Cosyns  (toen ik nog columns schreef voor Knack…) 


